
I vespri siciliani. ATTO QUINTO.  

 

(Iris in de betekenis van oog of regenboog) 

 

Zo vieren we eindelijk  

Met zang en bloemen 

De verbintenis, en het einde 

Van zoveel droefenis 

 

Het is de iris van de vrede 

De belofte van liefde 

Leve het gelaat 

Dat zo´n hart  verovert 

 

Leve de glorie leve de liefde 

 

Van de stralende ster 

heb je de glans 

je bent zuiver en mooi 

Als een witte bloem 

Van de vrede de iris 

Van de liefde de belofte 

De affectie die je opwekt 

Verleidt ieder hart 

´t is de krans van de liefde en de krans van de glorie. 

 

Natuurlijk wordt de feestvreugde gevolgd door een bloedbad.  

 

 


