
Melodie: ‘Heart of my Heart’ 
 
WAT IS-IE MOOI 
  
  
Wat is-ie mooi 
Die opgeknapte Kring 
Wat is-ie mooi 
‘t Is waarlijk niet gering 
’t Was wel een beetje een  uitgewoonde tent 
Er is jarenlang gezeurd: 
Toe geef hem eens een opknapbeurt 
Wat is-ie mooi 
En nog maar kort gelee 
Was het een klerezooi 
En moet je nu eens kijken 
’t Is niet te vergelijken 
Jezus nog aan toe, wat is-ie mooi 
  
Wat is-ie mooi 
Die opgelapte Kring 
Wat is-ie mooi 
Wat een verandering 
Zelf hadden wij hem ook bijna niet herkend 
Nee, je weet niet wat je ziet 
Dus klinkt er nu een Kringkoorlied 
Wat is-ie mooi 
Er is er hier niet een 
Aan nostalgie ten prooi 
Maar wel staan er hier velen 
Met brokken in hun kelen 
En ze zuchten: God, wat is-ie mooi 
  
Wat is-ie mooi 
(Jezus) 
Wat is-ie mooi 
(Christus) 
Wat is de Kring wondermooi 
  
   
  
  
Melodie: ‘Heart of my Heart’ 


