
La prière  door Francis Jammes gezongen door Brassens. Vertaling niet om te zingen! 
Alleen om beter te begrijpen. Couplet 1, 2, 3 en 5.  Kijk thuis vantevoren waar de 
coupletten beginnen. Dat is even puzzelen. 

Voor het jochie dat bezwijkt in zijn moeders armen

terwijl in ´t trappenhuis de kinderstemmen galmen

Voor het vogeltje dat neerviel en niet wist hoe het kwam

zijn vedertooi met bloed bevlekt en vleugellam

Voor de honger en de dorst en het ijlen van de koorts

Maria, wees gegroet.

Voor het kind dat wordt geslagen als vader heeft gezopen

Voor de ezel lam geschopt tot hij niet meer kan lopen

Voor de langgestrafte die van geen misdrijf weet

Voor ´t meisje op de markt verkocht en uitgekleed

Voor de zoon die de belagers van zijn moeder nooit vergeet

Maria, wees gegroet.

Om het oudje dat struikelend 

onder te zware last

‘mijn god!’ roept

Om de arme sloeber die onvast

niet door de liefde van een naaste wordt gesteund

zoals het Kruis van Jezus rust op Simon van Cyrene*      

Om het paard dat door zijn eigen kar wordt overreden

Maria, wees gegroet.

 *Marcus 15:21



Voor de dankbare moeder: haar zoontje is gezond

Voor de vogel die haar kuiken terugvindt op de grond

Voor het uitgedroogde gras dat de regen ontvangt

Voor de verdwaalde zoen, het hart dat weer verlangt

En voor de bedelaar die voor de aalmoes dankt 

Maria, wees gegroet.


