
DE KRING 100 JAAR

Solo:
Lustrum nummer twintig, dat is een feit
Dat weinigen dit jaar ontging
Dus waaraan het Kringkoor een feestlied wijdt
Dat is De Kring

Koor:
Hiep, hoera, hoera, hiep, hiep hoera! / Hoera voor de Kring

Welke club bestaat al honderd jaren? / De jarige Kring
Dus wat vieren wij vandaag? / De jarige Kring
Wie verliest er nooit z’n wilde haren? / De Kring
En waar komen wij dus graag? / Wij dus graag? Op de Kring

Op de Kring, daar wordt door alle leden / Op de Kring
Met genoegen tijd besteed / Hoera voor de Kring
Ze bezoeken om een goede reden / De Kring
En om lust en liefde en leed

Honderd, die bejaarde club is honderd
En wordt dus alom bewonderd / bewonderd
En op z’n verjaardag zingt z’n koor
Van harte voor / De jarige Kring

En die Kring, die mag dan wat vergrijzen / De jarige Kring
Maar raakt nimmer uitgeblust / De jarige Kring
Dus wij blijven hem volmondig prijzen / De Kring
Om z’n leed, z’n liefde en lust

Honderd / Honderd
Die bejaarde club is honderd / is honderd
En wordt dus alom bewonderd / bewonderd
En op z’n verjaardag zingt z’n koor
Van harte voor / De jarige Kring

En die Kring bestaat al honderd jaren / De jarige Kring
En verdient een feestgezang / De jarige Kring
Want die club die blijft voor ons je ware / De Kring
Dus hij leve hoog en leve lang
Dus hij leve hoog en leve lang!

melodie: ‘Sentimental Journey’


