HUWELIJKSTROUW

Waar vind je ooit zo’n oprechte trouw
Als wat er is tussen man en vrouw?
Maar deze vorm van intens geluk

Die staat al een tijd

Tot ieder z’n spijt

Enorm onder druk

Dat het bijna niet voorkomt dat een paar
Zijn verbintenis doorzet jaar na jaar

Dat is onverantwoordelijk maar waar
Een enkele man

Een enkele vrouw

Die spelen het klaar

Waar vind je ooit zo’n oprechte trouw
Als wat er is tussen man en vrouw?
Maar deze vorm van intens geluk

Die staat al een tijd

Enorm onder druk

Waar moet het naar toe

Nu alle huwelijken eindigen in
scheiding?

Waar moet het naar toe

Nu elke vrouw na een jaar wegloopt bij
haar man?

- Of andersom natuurlijk

Waar moet het naar toe

Nu iedereen maar steeds bezwijkt voor
de verleiding?

Het is een pan

Het is een zootje

Het huw’lijksbootje

Slaat dikwijls lek en dus legt bijna ieder
span

Al gauw het loodje

Dat is een ramp omdat het echtpaar
daardoor nooit een gouden bruiloft
vieren kan

Geen sprake van

Voor Truus en Jan

Die arme vrouw

En arme man!

Waar vind je ooit zo’n oprechte trouw
Als wat er is tussen man en vrouw?
Soms krijgt dat levensgeluk een knauw
Dan krijg je geklooi

En spijt en berouw

Dat is niet zo mooi

Dan krijg je geklooi

En spijt en berouw

Nee, al dat geklooi

Dat is niet zo mooi

Vandaar dit pleidooi

Voor huwelijkstrouw

melodie: Charles Gounod (‘Faust’)



