
DE MAAN IS GESTORVEN
 

 Refrein:

Ach huil maar, wolven - dichters van de nacht

De maan is gestorven

De maan is gestorven

Ach huil maar, wolven - dichters van de nacht

Wij hebben de maan omgebracht
 

Een man, de mensheid, zet een stap

Op de planeet van onze dromen

De maan schijnt niet meer door de bomen

Ons hartenvuur is uitgetrapt

We moeten het heelal in gaan

Op zoek naar weer een nieuw vertelsel

Voorbij miljoenen sterrenstelsels

Lichtjaren ver bij ons vandaan

Refr.
 

Als bloemen in een nauwe vaas

Hebben we onze maan gevangen

De rijken op de voorste rangen

Hebben vol vuur geklapt, helaas

Het einde van een mooi verhaal

Een ongerept gebied bedwongen

In mijn tuin, waar ze altijd zongen

Klinkt nergens meer de nachtegaal

Refr.


